Ode aan de Bérgse vrijwilligers &=

Voorgedragen tijdens de Vrijwilligersavond (Geschreven door Wim Remmen):
Een dorp met leven en een ziel dat is wat je wilt,

maar zonder vrijwilligers is het zeker dat het hier verstilt.

Een dorpsraad met aandacht voor wat speelt,

en soms met de gemeente de plaatselijke onvrede heelt.

Zorg dat zaken in en voor het dorp worden gedaan,

vaak op de achtergrond, zodat menigeen denkt : ik wist niet van het bestaan.
Cindy, Nlcole, Frans, Bart, Maarten en Pieter,

zorgen voor jullie voor een goed dorp zonder gesodemieter.

Een Huiskamer als middelpunt van het dorp is er een paar jaar,

en ook hier doen de vrijwilligers dat toch maar.

Hans, Simonne, Wim, Joke, Christien, Irina en Annette,

zorgen dat alles voor alle gebruikers weer netjes klaar wordt gezet.

Op zaterdag zijn meestal Jeu, Hans, Wim, Truus, Nico en Cor in touw,

netjes maken zij het plein, doen menige klus en zorgen voor een schoon gebouw.
Hiermee voldoen we de helft van onze huur,

en is de ruimte voor het hele dorp niet te duur.

Liesbeth en Marian zijn de trekkers van de creaclub op de woensdag,

waar menigeen prachtige zaken knutselen mag.

Met haken, breien, kralen, touw, emaille, verf en papier,

vinden hier weer velen een middag of avond hun plezier.

Een speciale dank aan onze Geert,

die het gras van voetbalveld en omgeving beheerd.

Heel de zomer een prachtig speeltapijt,

door deze man zijn niet aflatende vlijt.

Het verdere groene gebeuren, met Voelkeskoel,

en geboortebomen en nog een hele boel.



Daarvoor zorgen Pieter, Cen, Thijs, Hans en René,

en Jeu, Piet, Wiel, Jurian, Stan en Wim helpen mee.

Cen, Thijs en Bart zijn ook hog onze verlichte geesten,

die zorgen voor sfeerverlichting op het plein tijdens de donkere dagen feesten.
Marian en Femke willen in droge tijden,

de mooie planten in de bakken met wat nattigheid verblijden.

Stef is sinds kort degene die de speeltuin in de gaten houdt,

moet er schoongemaakt, iets nieuws of zit er rot in het hout.

De garagesale is inmiddels een vanzelfsprekend jaarlijks fenomeen,
maar als niemand dit opgepakt had was de straat maar lege steen.
Ruud en Meggie pakken het voortouw elk jaar op,

en eerste pinksterdag is het hier weer een dagje helemaal top.

Ook voor de jeugd is hier wel wat te doen elk jaar,

ik noem bijvoorbeeld, kermis en spooktocht maar.

Cindy, Nancy, Sacha, Jetty en Josine,

krijgen hiervoor ook een tien.

Een club die van schoonmaken een missie heeft gemaakt,

of is het omdat het gebak van Brigitte zo goed smaakt?

Marian, Wies, Roswitha, llona en Marjan,

die weten alles van rommel zoals emmers, blik en een oude pan.
Christien, Regien, Truus, Joke en Francien,

kun je ook nog weleens met oude kattegrit zien.

Oleysia, Brigitte, Sandra en Simonne,

zijn ook weleens aan oude gitaren, en schoonmaakspullen begonnen.
Evelyn, Annemarie en Dorien,

maken de club compleet, wel zeventien.

Ook kennen we nog genoeg dorpsgenoten uit genoemde rij,

die zijn er ook bij lente- en wintermarkten weer bij.



Ook NL doet jaarlijks in maart elke keer,

daar doen al onze vrijwilligers het weer.

Tot slot de nieuwste plek hier waar wij wonen,

kan zich ook echt mooi tonen.

De Wij is een mooi initiatief met plant en dier,

en bied ook kinderen leren en vertier.

Veel lof voor Esther, Meggie, Evelyn, Gonny, Quinty, Ciel en Jos,
Ze gaan hier maar door, met wellicht ooit een voedselbos.
En Truus ruimde bij de start mee alles schoon,

wat een werk allemaal zonder enig loon.

Mensen wat een lijst en wat een namen,

om heel trots op te zijn, dat moeten jullie toch beamen.
Een mooie avond en een toost op ons allen hier bijeen,
zo’n mooi dorp als Bergen is er toch geen een?

Nogmaals dank aan allen, dat jullie tijd voor het dorp vrij maken!!!



